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Zonder echte voorbereiding begon hij aan de tocht door de Negev 

woestijn. Als nuchtere Tukker kocht hij de benodigde spullen en ging 

op pad. Tijdens deze woestijnexpeditie kwam er ruimte voor diep-

gang. “Als ik dit drie jaar geleden had gedaan, betwijfel ik of het me 

ook had geraakt”, zegt Jan Pongers.

“Een jaar of vijf geleden besloot ik om niet meer naar de 
kerk te gaan. Ik ben behoudend opgevoed. Wij mochten 
vroeger thuis niks en moesten alles. Het was heel ‘wet-
tisch’. Tegelijkertijd is het het makkelijkste om maar 
gewoon te blijven zitten bij wat je gewend bent. Maar er 
was angst in plaats van liefde als het over geloof ging. 
Altijd weer met dat vingertje wijzen naar dat wat niet 
goed was. Ook werd er gezegd dat er maar één ware 
kerk was. Ik vroeg me af of het niet heel toevallig was dat 
die in Rijssen stond. Er waren zo veel ruzies dat ik dacht: 
‘Dit kan het niet zijn.’ Op een gegeven moment vond ik 
het wel goed zo, om niet naar de kerk te gaan. Het was 
erg moeilijk voor mij om uit de kerk te stappen: ik werd 
gedeeltelijk met de nek aangekeken, mensen laten je val-
len. Sommigen leven heel zwart wit. Dat is makkelijk 
leven. Het is ja of nee. Maar als je met ze in gesprek wilt 
en doorvraagt, weten ze het niet meer. Iemand zei tegen 
me: ‘Jan, je weet toch wel beter.’ Ik antwoordde: ‘Je weet 
wel slechter.’”

Niet ongelovig
“Ik ben nooit ongelovig geweest. Je gaat wel weg van de 
kerk, maar je leeft niet ongelovig. Het was een zoektocht 
naar wat zinvol is. Ik ben altijd bezig geweest met de zaak 
en met winst maken. De basis lag op geld. Maar op een 
gegeven moment kom je er achter dat er meer is dan 

geld, winst en omzet. Want als geld wegvalt, dan wordt 
alles wel heel wankel.”

Zoektocht
“Je begint in zo’n zoektocht vaak bij de verkeerde dingen. 
Ik zocht het in vertier. Ging regelmatig een biertje drin-
ken in het café. En dan ging ik niet voor twee glazen. Daar 
is op zich niks mis mee als het gezellig blijft en het geen 
gewoonte wordt. Na vier keer in de kroeg ben je wel 
uitgepraat. Het brengt je niet dichter tot elkaar.  
Ik ging nadenken wat voor zinnigs er werd bespro-
ken. Daar kreeg ik geen voldoening van. Het gaat in de 
kroeg wel eens over het geloof, maar met tien glazen 
bier op wordt het vaak negatief. Ik vond daar uiteindelijk 
niet wat ik zocht.”

Soft gedoe
“Ik wilde bezig met gerichte vragen met de Bijbel ernaast, 
maar dat doe je niet in de kroeg. Via Arjan Letink, oud-
collega en mede-aandeelhouder bij Pongers, kwam ik bij 
CBMC terecht. Ik had met hem meerdere gesprekken 
over het geloof, mijn twijfel en zoektocht. Door hem ging 
ik naar een bijeenkomst van de cursus Carrière met 
God. Dat leek mij eerst niets; ik hou niet van dat softe 
gedoe. Daarnaast heb ik daar zakelijk niks aan. Op een 
gegeven moment heb ik me laten ompraten en ben ik 
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gegaan. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ze vroegen 
me wat ik daar deed. Ik zei eerlijk dat ik dat niet wist. En 
dat als het me niet bevalt, ze me niet weer zouden zien.”
“Het waren mooie avonden. Ik ging er met plezier heen. 
De hoeveelheid aan mensen en aan geloof, en dan de 
beleving daarvan, spreekt me aan. Er zaten mensen met 
dezelfde vraagstukken. Maar uiteindelijk is er maar één 
drijfveer: God. Je zaak en je geloof kun je niet los van 
elkaar zien. Hoe je gelooft, zo ben je ook in je zaak. En 
hoe je in je zaak bent, zo geloof je ook. En dat geldt ook 
voor je geloof en je gezin. Je kunt het niet scheiden. Maar 
dat had ik pas door na mijn zoektocht. Ik heb heel lang 
gedacht dat ik voor mijn werk, dus het inkomen zorgde. 
En mijn vrouw Johanna voor het gezin.”

Woestijnreis
“Bij CBMC hoorde ik over de reis naar de Negev woes-
tijn. Iets triggerde mij, toen ik hierover hoorde; de manier 
waarop Wouter Droppers erover praatte. Hij vertelde 
over de bijzondere dingen die hij op deze reis had mee-
gemaakt. Daarnaast trok het avontuurlijke mij. Ik wist 
niet wat mij te wachten stond. Maar ik had de tijd, dus 
ben ik gegaan.”
“Ik heb me niet voorbereid. Heb de spullen gekocht die 
ik nodig had en ben gegaan. Zo’n type ben ik. Ik laat de 
dingen op me afkomen. De reis begon goed. Ons vliegtuig 
stond vast in Roemenië. Pas anderhalve dag later zou er 
een vliegtuig beschikbaar zijn. Maar om anderhalve dag 
van de tien dagen te missen, was gewoon te veel. 
Uiteindelijk zijn we via een tussenstop ’s nachts aangeko-
men in Tel Aviv.”

Stiltewandeling
“Het ging om een woestijnreis, dus ik dacht een grote 
zandvlakte aan te treffen. Maar ik heb nog nooit zo veel 
bergen gezien als daar. Het was allemaal hard, allemaal 
gesteente. ’s Morgens hadden we een stiltewandeling. 
Daarvan hebben we er een paar gedaan. Op vijftig tot 
honderd meter van elkaar trokken we de woestijn in. 
Die tochten duurden ongeveer drie kwartier. Dat was 
mij eigenlijk te kort. Ik heb ze als heel fijn en nuttig erva-
ren. Omdat je helemaal alleen bent in een vreemde 
omgeving, raakt je hoofd langzaam leeg. Vervolgens komt 
er ruimte van binnenuit voor wat je altijd hebt wegge-
drukt. Dingen of gebeurtenissen die je had willen doen, 
of juist niet. Er is geen ontvluchten aan. Je vindt diep-
gang.”
“Je voelt je op zo’n moment heel klein. Je staat daar hele-
maal alleen. Hebt geen telefoon, of niks bijdehand. Geen 
dagelijkse beslommeringen. Het is helemaal stil daar. Dan 
komen er vragen als: ‘wie ben ik?’ Wat je bezig houdt, 
komt eruit. De stop ergens diep in je komt los. En dan 

loop je leeg. Als je gewoon thuis bent, is er of privé of 
zakelijk altijd wel iets. Daar moet je wel. Ik heb me wel 
voorgenomen om ook in Nederland regelmatig een stil-
tewandeling te doen. Overigens is daar nog niks van 
gekomen.”

Het kruis
“Op een van de wandelingen moesten we twee houten 
palen meenemen. We liepen naar boven, een berg op. Na 
ruim twee uur waren we bijna boven en hielden we 
pauze. De berg was nog dertig meter hoger. Er werden 
liefhebbers gevraagd om helemaal boven op de berg van 
die twee palen een kruis te maken. Iedereen moest een 
steen zoeken en we kregen een stift. Op die steen mocht 
je wat zetten om bij het kruis neer te leggen. Ik heb 
er woorden op gezet die ik jaren heb weggedrukt. Ik heb 
het daar weggelegd voor het aangezicht van God. Dat 
was heel bevrijdend en gaf een enorme opluchting. Nog 
steeds.”

Eigen moment
“Het mooie van deze reis vond ik, dat er veel momenten 
waren om mooie dingen te ervaren. Voor mij waren dat 
de stiltewandelingen en de wandeling met het kruis. Voor 
anderen kwam dat tijdens andere expedities. Zo werden 
we een middag midden in de woestijn gedropt om tot 
jezelf te komen. We moesten daar vier uur zitten in 
ongelooflijke stilte en met jezelf bezig zijn. Ook hebben 
we een Emmaüstocht gedaan. Het was een prachtige 
tocht door de woestijn. Toch deden beide tochten mij 
geestelijk niet zo veel.”

Gedachten en bestemming
“Elke dag kregen we nieuwe opdrachten met teksten 
mee. Aan een van die teksten heb ik nog steeds veel. Er 
stond: ‘Let op je gedachten, want je gedachten worden 
woorden; let op je woorden, want je woorden worden 
daden; let op je daden, want je daden worden gewoontes; 
let op je gewoontes, want je gewoontes vormen je karak-
ter; let op je karakter. want je karakter bepaalt je bestem-
ming’. Daardoor besefte ik dat je moet oppassen met je 
gedachten. Soms denk ik iets negatiefs en meteen daarna: 
‘Jan, pas op.’ Alles ontstaat in je gedachten, maar voor je 
het weet is het je bestemming.”

Emotioneel
“Aan het einde van de reis reden we vanuit de woestijn 
richting Jeruzalem. Dat hele Jeruzalem deed me niets, 
was mij te commercieel. Wat me meer deed, was een 
tentoonstelling van een Canadese kunstenaar Rick 
Wienecke. Er waren zeven kruizen met Jezus’ kruis-
woorden onder beelden over de Holocaust. Bij 
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binnenkomst dacht ik al: ‘wat gebeurt er met mij’. Het 
was heel emotioneel. Er draaide een film over de 
Holocaust. Bij ieder beeld stond tekst en uitleg. Ik werd 
helemaal in beslag genomen door het zesde beeld. Er 
stond bij: ‘Het is volbracht’. Een onvoorstelbare gloed en 
emotie kwam in mij op. Het voelde alsof dat voor mij 
ook zo was. Ik vond het heel arrogant van mezelf. Maar 
het gaf zo’n kracht van binnenuit. Ik krijg nu nog steeds 
rillingen als ik eraan denk. Ik kwam daar stil weg. Heb 
gehuild. Ik ben opgevoed met het idee dat huilen voor 
kleine kinderen is, maar daar denk ik nu heel anders over. 
Achteraf ben ik er van overtuigd dat het de werking van 
de Heilige Geest was die ik daar voelde. Het was in ieder 
geval vele malen heftiger dan eerdere ervaringen tijdens 
de reis.”

Drie minuten huilen
“De laatste avond zaten we met de groep in een kring. 
Iedereen kwam aan de beurt om te vertellen over zijn of 
haar ervaringen en er werd voor elkaar gebeden. Ik was 
als een van de laatsten. Ik dacht: ‘Ik toon geen emotie, ik 
vertel niks.’ Toen ik aan de beurt was, heb ik eerst drie 
minuten lopen snikken en huilen. Het was blijdschap en 
opluchting over wat mij was overkomen. Ik kon geen 
woord uitbrengen. Daarna heb ik wel gepraat. Ik heb 
gevraagd om voor mij te bidden dat ik dat intense gevoel 
vast mocht blijven houden.”

Meer dan kennis
“Terug in Nederland loop je zo weer mee in de optocht. 
Maar van binnen ben ik rustiger geworden. Af en toe 
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“Het avontuurlijke trok mij. Ik wist 
niet wat mij te wachten stond. Maar 

ik had de tijd, dus ben ik gegaan.”
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besef ik dat Jezus ook voor mij is gestorven. Voor deze 
reis had ik dat nooit. Dat gevoel heb ik nu niet dagelijks - 
ik ben niet in halleluja-stemming -, maar ik heb nu meer 
gevoel bij mijn geloof. De Bijbel ken ik uit mijn hoofd. Dat 
komt door het stampen van vroeger uit. Maar alleen ken-
nis is niks. Je moet de beleving hebben. Ik ben vanuit angst 
opgevoed, niet vanuit hoop. Maar God is liefde!”

Oog voor anderen
“Hier passen geen stoere verhalen. Wij zijn rentmeesters 
hier. Toen ik dat voor het eerst hoorde, vond ik dat softe 
praat, maar nu ben ik het er volledig mee eens. Er hoeft 
maar één ding te gebeuren of je bent alles kwijt. Als je 
succesvol bent geweest, denk je echter dat je het voor 
elkaar hebt. Nu heb ik meer oog voor anderen. Ik hoef me 
niet meer te bewijzen. Vanuit de Bijbel heb je wél de plicht 
om het beste uit jezelf te halen; ik doe dat nu met een 
ander doel.”

“Ik moet bezig blijven met de Bijbel en gebed om mijn rust 
te houden. Het blijft een zoek- en ontdekkingstocht. Nog 

steeds ga ik niet twee keer naar de kerk. Ook lees ik nog 
steeds geen hele lappen tekst in de Bijbel. Maar ik ben er 
op mijn manier mee bezig. Ik heb er behoefte aan om naar 
de kerk te gaan. Vroeger was het een verplichting. Deed ik 
het om ergens aan te voldoen. Nu doe ik het voor mezelf. 
Ik beleef de kerkdiensten heel intensief.”

Niet te koop
“Het is wel een hindernis voor mij om erover te praten; 
ik loop er niet mee te koop. Maar ik hou ook niet van 
halve verhalen vertellen. Als mensen dus oprecht geïnte-
resseerd zijn, vertel ik het. Ik betwijfel het of ik dit had 
meegemaakt als ik deze trip drie jaar eerder had gedaan. 
Je moet eraan toe zijn. Maar als God iets wil, dan komt het 
ook. En dan met een heftigheid die je niet kunt beschrij-
ven. Je moet niet met je handen over elkaar erop wach-
ten. 

Het was zwaar, zowel geestelijk als conditioneel, maar het 
was prachtig. Nogmaals dank aan Wouter, Jolanda en de 
andere reisgenoten voor de mooie trip.”

“Alles ontstaat in je gedachten, maar 
voor je het weet is het je bestemming”
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